
 

 

Hoe vier filosofes een nieuwe wereld ontwierpen 

 

De jaren 1933 tot 1943 markeren het zwartste hoofdstuk in de moderne Europese geschiedenis. 

Terwijl de catastrofe nadert, ontwikkelen Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir en 

Ayn Rand hun visionaire ideeën: over de relatie tussen het individu en de samenleving, tussen 

mannen en vrouwen, seks en gender, vrijheid en totalitarisme. 

In Het vuur van de vrijheid volgen we hen van het stalinistische Leningrad naar Hollywood, van 

Hitlers Berlijn en bezet Parijs naar New York; en vooral naar hun revolutionaire gedachten, die 

ons heden hebben gevormd. Niet alleen hun denken, maar hun hele bestaan – als vluchtelingen, 

activisten en verzetsstrijders – getuigt op indrukwekkende wijze van de bevrijdende kracht van 

ideeën. 


