Is de God van Spinoza, is Deus sive Natura, niet bij uitstek de God voor de 21 e -
eeuwse mens? Als we de natuur God noemen dan geloven we niet langer in
een persoonlijke God die ons leven bestuurt.

Lost dat ook niet het probleem op van Gods verantwoordelijkheid voor al het
kwaad in de wereld? Het probleem dat Karel van het Reve ‘de ongelooflijke
slechtheid van het opperwezen’ noemde.

Is de God van Spinoza niet het antwoord op de vraag van atheisten, van
Herman Philipse tot Richard Dawkins? Zij die zich afvragen in welke God
geloven degenen die in God geloven én in de evolutie theorie.

Als we de natuur God noemen, drukt dat dan niet het allesomvattende
mysterie van de natuur uit? Het idee dat wij, ook wij fysici, de natuur waarvan
wij deel uitmaken, nooit helemaal zullen kunnen begrijpen, omdat we er
middenin staan en ons mensen de ‘God’s eye view’ niet gegeven is.

Is Deus sive natura niet dé manier om het wonderbaarlijke te verwoorden? Het
sacrale, het respect en de eerbied voor moeder natuur die bij de 21 e -eeuwse
mens, de homo economicus, zo node wordt gemist.



